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Michaélkerk Leersum

Taal voor het gebed

Afgelopen zondag heb ik in de kerkdienst iets gedeeld over bidden. Graag deel ik dat ook
nog een keer met u via de nieuwsbrief.

Als je bidt, kan het best lastig zijn om de goede woorden te vinden. |k denk dat iedereen
die weleens bidt dat zal herkennen. Zelf ben ik ook altijd op zoek naar woorden om te
bidden in de kerkdienst.

Elke zondag bidden we om ontferming. We roepen de Heer aan om ontferming over de
nood van de wereld. Maar hoe doe je dat elke zondag opnieuw, zonder dat het een sleur
wordt? Hoe vind je telkens weer woorden die passen bij de nood van de wereld? Hoe
vind je taal die je dichter bij God en dichter bij mensen brengt?

De afgelopen maanden ben ik bij de voorbereiding van het gebed om ontferming de
Psalmverzen beter gaan lezen die we zingen voor dat gebed. Psalmen zingen is op
zichzelf al een uitdaging, omdat het vaak gaat om taal en denkbewegingen die we niet
zomaar herkennen. Maar sinds ik de Psalmen gebruik om woorden te vinden om te
bidden, lees ik ze anders. Ze zijn voor mij een schatkamer geworden, waaruit ik nieuwe
taal mag opdelven. Door de Psalmen bewust te lezen kom ik op woorden en beelden
waar ik zelf niet op zou komen. De taal van mijn gebed wordt erdoor verrijkt.

Afgelopen zondag zongen we bijvoorbeeld Psalm 119. De tekst van een paar coupletten
die we zongen was als volgt:

15 Doe van mij weg de schande en de smaad,
want Gij hebt uw geboden mij gegeven

dat ik zou onderkennen goed en kwaad

door uw gerechtigheid die staat geschreven.
Vreugde der Wet! God is mijn toeverlaat.
Alleen bij uw bevelen zal ik leven.

17 Neem van mijn mond het woord der waarheid niet.
Gij moet uw wil en wet mij openbaren.

Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt,

altoos en immer zal ik dat bewaren.

Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet.

Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen.

De onderstreepte woorden heb ik tot uitgangspunt genomen voor het gebed dat u
hieronder kunt lezen. Het zijn stuk voor stuk krachtige woorden — een soort
maggiblokjes die ontzettend veel smaak met zich meedragen. Die smaak komt vrij als je
er wat op mediteert.



God, die een toevlucht bent voor mensen,

voor alle mensen die ontheemd zijn,

die nergens een plek hebben om op adem te komen,
roepen wij tot U:

Heer, ontferm U.

God van waarheid,

om alle leugens en alle ontrouw,
in onszelf en om ons heen,
roepen wij tot U:

Christus, ontferm U.

God van licht,

om alle donkere en alle pikdonkere plaatsen in de wereld,
om alle duisternis die ons omringt,

roepen wij tot U:

Heer, ontferm U.

Op deze manier geef ik u graag een inkijkje in het ontstaan van gebeden. Misschien hebt
u eriets aan voor uw eigen gebed. En misschien helpt het ook bij het zingen van
Psalmen.

Als we ze zingen in de kerk, zou u samen met mij kunnen zoeken naar die kernwoorden
— naar de pareltjes die soms terugkomen in het gebed dat we daarna bidden.

Ds. Hendrik Mosterd

BlJ DE DIENSTEN

De komende weken verwelkomen we de volgende predikanten in de Michaélkerk:

Zondag 19 oktober - ds. Aleida de Hoog uit Driebergen
Zondag 26 oktober - ds. Arend Altena uit Leersum

In beide diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de
diensten door het beamerteam uitgezonden. U kunt meekijken via www.kerkomroep.nl

COLLECTEBESTEMMINGEN

Zondag 19 oktober

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Buddy to buddy”

Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst moesten
verlaten aan stads- of dorpsgenoten op basis van gelijkwaardigheid en gedeelde
interesses.

Contact maken, elkaar leren kennen en ondanks cultuurverschillen verbinding
aangaan met behoud van eigenwaarde is hierin een groot deel van de oplossing.
Verbindingen en vriendschappen zorgen voor begrip en wederzijdse integratie.
Want, bekend maakt bemind. Wij geloven daarom dat Buddy to Buddy op
individueel niveau bijdraagt aan het welzijn van mensen, maar in dit licht gezien
ook heilzaam is voor het collectieve maatschappelijke lichaam waar we allemaal
deel van uitmaken.



En we zien dat het kan. Want als je met elkaar verbonden bent, mogen ook de
verschillen er zijn.

De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van
gelijkwaardigheid. Vanuit die visie organiseren we laagdrempelig contact van
mens tot mens. Dit doen we door rekening te houden met de verschillen en
mensen te helpen om daarmee om te gaan. Hierdoor kan in ongelijke situaties de
weg toch vrij zijn voor gelijkwaardige ontmoeting. Voor beide kanten van het
buddyschap geldt dat werelden en blikvelden worden vergroot. Buddy to Buddy
heeft hierin een faciliterende rol.

Door geen hulp te verlenen, maar mensen 1-op-1 aan elkaar te koppelen en door
laagdrempelige groepsactiviteiten te organiseren kunnen relaties, gebaseerd op
gelijkwaardigheid, ontstaan.

Buddy to Buddy is op meer dan 20 plekken in Nederland actief, waaronder op de
Utrechtse Heuvelrug. Er zijn meer dan 300 buddy’s actief op de Utrechtse
Heuvelrug. Kijk voor meer informatie op https://buddytobuddy.nl/.

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Orgel en Muziek.

Zondag 26 oktober

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Schuldhulpmaatje”.

SchuldHulpMaatje is opgerichtin 2010 op initiatief van de landelijke kerken en
werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke
organisaties en andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van
waaruit we werken. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en
ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje-aanpak dragen we
structureel bij aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.
Onze aanpakis aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op
samenwerking. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken, christelijke
geloofsgemeenschappen en organisaties.

In Utrechtse Heuvelrug heeft 1 op de 14 mensen moeite om rond te

komen. Financieel dragen diverse fondsen bij, de gemeente UHR, en diverse
diaconieén die deel uitmaken van het Diaconaal Platform Utrechtse Heuvelrug.
Dit alles maakt het mogelijk dat onze schuldhulpmaatjes een grondige opleiding
krijgen, en dat de hulpvragers geen bijdrage hoeven te betalen voor onze
ondersteuning.

Helpt u ook mee bij dit mooie werk?

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.

De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen.
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood!

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision
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https://buddytobuddy.nl/

OMZIEN NAAR ELKAAR

Dankdag

Op woensdag 5 november danken wij in een avonddienst God voor gewas en arbeid. We
laten ons inspireren door Psalm 103. Zegen, mijn ziel, de Ene, heel mijn binnenste zijn
heilige naam! Zegen, mijn ziel, de Ene, en vergeet nooit al wat hij volbrengt! God danken
spreekt om heel veel redenen niet vanzelf. Je moet jezelf er soms voor bij de lurven
grijpen. De dienst met dankdag heeft de vorm van een avondgebed met overdenking.

Vakantie

Van 17 oktober tot en met 2 november heb ik herfstvakantie. Daar zie ik zeer naar uit
nadat de zomervakantie helemaal in het teken van verhuizen stond. Nu echt even
ontspannen. Voor pastorale vragen kunt u in deze twee weken terecht bij pastor
Yolanda van der Stelt (06 -45734716) en ds. Aafke Rijken (06-20034425).

Ds. Hendrik Mosterd

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij:
- Mw. Stephanie Maul (5 oktober)
- Mw. Annette Barreveld (12 oktober)

Vooraankondiging Gemeenteavond

Dinsdagavond 18 november organiseert de kerkenraad een gemeenteavond, waar we
u van harte voor uitnodigen. Deze avond zal in het teken staan van thema Pastoraat.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

BERICHTEN

® Gemeente Sportdag

Sport u mee? Of komt u aanmoedigen?
Zaterdag 18 oktober van 15.00-17.00 uur in De Binder. Opgeven en
meer informatie bij Gijs Verweij sportdag2025@gijsverweij.nl



https://forms.gle/EqoYFqSBYtwbHvJw9

Vrijdag 24 oktober, 20.00 uur - concert Dasha Serck Vrijdag 24 okt. Michaélkerk Leersum
.o o) 5
en Sijbrand Loot 20.00 uur

Als bestuur van Vrienden van de Michaelkerk hebben
wij voor u een mooie avond in het vooruitzicht: een
tweetal bijzondere jonge talenten komen in de
Michaelkerk optreden, namelijk Dasha Serck (Viool) en
Sijbrand Loot (Gitaar). Entree € 10, gratis consumptie.

Vrienden van de Michaelkerk

/ —
Dasha Serck'22 jr. Sijbrand Loot 20 jr. ™™=
vigol gitaar )
Prijzen Prinses Christina Volgde masterclasses.bijy,
concours gitaristen uit de wereldtop

trad op in Podium Klassiek Prijzen Prinses Christina
Soliste in het concours en Maarten Omes

Weeksluitingen in de Schermerij Corcerigsbalulorkest @

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn Vrienden Michaglkerk
in de koffiekamer op de tweede verdieping om 19:00
uur. Meer informatie: Liesbeth Poot

24 oktober: Dhr. Adam Hoogendijk
7 november: Mw. Joke Stahlie
21 november: Herdenkingsdienst met Yolanda van der Stelt

JEUGD EN JONGEREN

Kindernevendienst

De volgende verhalen staan de komende weken centraal:

Zondag 19 oktober - Lucas 18:1-8 - ‘God luistert’

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze mogen blijven bidden: God
zal luisteren. Om dat te illustreren, vertelt Jezus een verhaal
over een oneerlijke rechter die recht doet aan een arme vrouw.
Als zelfs zo’n oneerlijke rechter luistert, zal God helemaal
luisteren!

B@R

Zondag 26 oktober - Lucas 18:9-14 - ‘Goed!’

Jezus vertelt een verhaal over twee mensen die gaan bidden.

@ ﬂ W Een Farizeeér dankt God omdat hij zelf zo goed is, een tollenaar
@%@ \ zegt dat hij een zondaar is en vraagt om vergeving. De tollenaar

gaat als een rechtvaardig mens naar huis.




Catechisatie

De catechesegroep voor 12 tot en met 16 jaar begint
weer! Dit seizoen denken we samen na over: Jouw rol
in Gods verhaal. Bij catechisatie duiken we samenin
de mooiste verhalen uit de Bijbel. We zoeken samen
naar de rode draad. We willen graag ontdekken hoe
mensen de liefde van God leren kennen. En natuurlijk
gaat het ook over de vraag welke rol jij speeltin het
verhaal van God. Kom jij ook meedoen?

Catechisatie 2025-2026

Thema: jouw rol in Gods verhaal

Op maandag 3 november 2025 om 18.30 uur starten Pt e d A
we gezellig samen met eten en drinken, zodat we O tner Glstertson & . Hendrik Mostrd
i Startavond ‘B Aanmelden
elkaar (Op‘nleu'\‘/v) leren kennen en alvast een ndegsmovmerznzs || U Sk
voorproefje krijgen van het thema. Op de eerste avond 1830195 wr T
.. . . . We beginnen met lekker eten en Stuur een aPPJ'? of mailtje
zijn ook je ouders/verzorgers uitgenodigd. Rond 19.45 ainen Ousrchrorers e e
uur sluiten we af. We vinden het superleuk als je erbij RS A
bent' als je erbij bent

Wil je laten weten of je naar de startavond komt (en met hoeveel personen), uiterlijk
vrijdag 30 oktober? Stuur even een bericht naar Marian Clarijs

VANUIT DE KERKENRAAD

Actie Dankdag & Deelkastje!

Op woensdag 5 november vieren we Dankdag. Vanuit die Dankbaarheid willen we als
diaconie ook uw aandacht vragen voor het deelkastje.
Vanaf Zondag 2 november t/m Zondag 9 november vindt u in het Michaelhuis weer een
winkelwagentje waar u houdbare levensmiddelen en persoonlijke verzorging artikelen
in mag achterlaten. Te denken valt aan:

o Koffie/thee

e Knéackebraod

e Rijstwafels

o Ontbijtkoek

e Pasta/rijst

e Groentenin een pot/blik

e Soep

Persoonlijke verzorging:
e Tandpasta
e Douchefris/shampoo
e Deodorant
e Maandverband/tampons/inlegkruisjes

We zijn heel blij met ieder zijn of haar medewerking, maar helaas zien we nog weleens
aangebroken verpakkingen of Dvd’s/spelletjes/rommel. Deel alleen artikelen die u zelf
ook zou kopen!

Als diaconie zetten we inmiddels wekelijks voor 20 euro artikelen in het deelkastje en
merken we dat dit meestal binnen een dag al weg is...



Heeft u geen tijd om iets van bovenstaande artikelen in het Ol Sl
winkelwagentje te zetten, dan kunt ook een gift over e,
maken op het rekeningnummer van de diaconie NL70
RABO 030211697 o.v.v. deelkastje of scan onderstaande
speciale QR-code.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
e scannen en gewoon te blijven geven

-y 2 Download in de ONTDEK HET OP
& App Store " Google Play

Gift

De volgende gift werd ontvangen:

e €£10.00viamw. E.van de Hoek - wijk 5
Hartelijk dank namens de Diaconie.
Jos Versluis, penningmeester

De volgende gift werd ontvangen:

e € 40.00viadhr. M.van de Herk - wijk 4
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.
Lia van de Lagemaat

Kosten Nieuwsbrieven

Voor een groot deel van onze gemeenteleden wordt de nieuwsbrief digitaal verzonden
via hetinternet. Ook zijn er leden die de nieuwsbrief op papier ontvangen en deze thuis
bezorgd krijgen.

Om de kosten beheersbaar te houden vragen wij u vriendelijk om een bedrag van € 20,-
over te maken. Dit is een vrijwillige bijdrage. U kunt dit bedrag storten op bankrekening
NL 62 RABO 0373 7241 28, ten name van CvK Hervormde Gemeente Leersum.
Namens het College van Kerkrentmeesters,

Kees Gerestein, voorzitter CvK

LITURGIE

Orde van dienst - zondag 19 oktober Zondag 19 oktober
Aanvang: 10.00 uur

-Inleidend orgelspel Voorganger: ds. A. de Hoog,

-Mededelingen Driebergen

-Lied: Psalm 72: 1 en 4 Ouderling: Teunis Reedijk

Diaken: Prisca van der Roest

-Votum en groet Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn

-Inleiding op de dienst Lector: Chiel van der Weiden
-Lied 1008: 1 Orgel: Wim ter Haar
-Gebed om ontferming voor de nood van de wereld Collecte Diaconie: Buddy to Buddy

Collecte Kerk: Orgel en Muziek

-Lied 1008: 2, orgelspel overgaand in 1008: 3
-Gebed voor de opening van het Woord, overgaand in Lied 333
-Kindermoment

-Lied 716

-Eerste schriftlezing: Deuteronomium 24: 17-22

-Tweede schriftlezing: Lucas 18: 1-8

-Lied 756:1,4,5en6

-Verkondiging



-Meditatief orgelspel

-Lied 342

-Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
-Slotlied: Lied 146a:1,4en 7
-Zegen

-Uitleidend orgelspel

Orde van dienst - zondag 26 oktober Zondag 26 oktober

Aanvang: 10.00 uur
De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In Voorganger: ds. A. Altena, Leersum
de loop van komende week zal deze op de website Ouderling: Liesbeth van de Waerdt
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl Diaken: Jos Versiuis

Kerkrentmeester: Kees Gerestein

Lector: Liesbeth van de Waerdt

Online meekijken Orgel: Frank Firet

Collecte Diaconie: Schuldhulpmaatje
De onlineviering is -live of later- te volgen via Collecte Kerk: Beeld en Geluid
Kerkomroep:

www.kerkomroep.nl/kerken/10498.
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.

Kerkdiensten komende periode

2 november: ds. K. van Meijeren, Ede - JoZ!
5 november: ds. Hendrik Mosterd — dankdag (dienst om 19.30 uur)
9 november: ds. Hendrik Mosterd

Activiteitenagenda

18 oktober 15-17 uur Sportdag De Binder

24 oktober 20.00 uur Concertvrienden MK Michaélkerk
3 november 18.30 uur Startavond Catechese Michaélhuis
10 november 20.00 uur Kring: Weg van de Vrede = Michaélhuis
12 november 14.00 uur Bijbelgesprekskring Michaélhuis
17 november 20.00 uur Boekenclub Michaélhuis

Open Ochtenden Michaélhuis

Het Michaélhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje...
- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.

Van harte uitgenodigd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 oktober 2025
Kopij aanleveren voor donderdag 30 oktober, 18.00 uur bij Marian Clarijs



http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

